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enlose kunstenares verzamelt met T ilburgse collega brieven ove

r de twijfels van pas afgestudeerde collega’s

Jonge kunstenaar is wankelmoedi

Een jaar of acht geleden ver
scheen een boek dat de sa
mensteller ‘De Bijbel voor
de jonge kunstenaar’ noem
de, Een nieuw boek geeft
nu eindelijk een stem aan

die jonge kunstenaar zelf

door Peter Janssen

ankelmoedigheid
Het woord bevalt
haar
! «Het duidt op twij
fel”, zegt de Venlose kunstenaar
Rencée Verberne, .en tegelijk zit er
het woord ‘moedig’ in. Allemaal
denken we weleens: hoe nu ver
der? En dan is het de passie die je
door laat gaan,”
Zoals Matthijs Walhout het formu
leert: ,Geen God, geen akademie,
geen goed excuus, want ik ben nu
een kunstenaar. En als ik eenzaam
ben dan ben ik dat, maar krachtig
ben ik ook”
Met haar Tilburgse collega Roos
n den Oetelaar maakte Renéde
e dit nieuwe boek, dat Ee.
wertig brieven van de jonge kun
ar heet. “Van' ‘aan’, zoals
Toen waren het 41

v Niet
vorige boek
ervaringen rsoonlijke verhalen
en adviezen van een mid career kun
stenaars, Kunstc TILIC1 en auteurs
aan beginnend kunstenaars. Verber
ne: , Wij hebben ons boek een beet
je uit frustratie gemaake, omdat in
dat andere boek = van de jon
ge kunstenaar niet werd gehoord”
Zij en Van den Oetelaar, beiden be
ginnend kunstenaar, nodigden
daarom 'lotgenoten’ uit een brief te
schaifven. in hun boek, dat van
avond wordt gepresents erd in Rot
terdam, staan ontroerende en
schokkende epistels. Die laten zien
dat twijfel inderdaad de emotie is
die de jonge kunstenaars het meest
¢, Net uit de moederschoot
van de academie voelen ze zich een
beetje verlaten en verdwaald. £0
van de andere kant is er cen geloof
in eigen kunnen. In één woord
‘wankelmoedigheid’, Verberne
heeft het woord geleend van schrijf-
ster-filosofe Désanne van Brede-
rode. ,Je weet nooit of je het als be-
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Het in een van de brieven éenéémde kur\stv;;rk van Mark Manders op de Biénnale van Venetié in 2013,

Kunnen ze zien dat ze niet alleen
staan in hun twijfel. ,Maar het is in
het algemeen bedoeld voor kunst-
liefhebbers, en zelfs voor mensen
die kunst zien als een linkse hob-
by”, zegt Verberne.
Net als in het vorige boek schrijven
in deze versie kunstenaars die zich
bewonderend uitlaten over een col-
lega of zijn werk jonathan van
Doordum uit Zwolle adresseert
zijn brief aan een kunstwerk van
Mark Manders: een bronzen beeld
(zie foto) dat twee jaar geleden te
zien was in het Nederlands pavil-
joen op de Biénnale van Venetié
Het laat een vos Zien, met op zijn
flank een muis, die met een leren
riem wordt vastgehouden. Van
Doordum was bij de opening in Ve
netié, verricht door minister Jet
Bussemaker, Een teleurstelling, Het
dat ze niet was gekomen
als van Cultuur maar als
minister van We wal.ze
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Het omslag van het brievenboek,
ontworpen door Iris Cuppen.
naam van ‘kunstenaar’ meneer
’ vallen, en zijn
en are |
repen”, schrijft Van

Py '”n

uit 2007, is bedenker van de Smart
Highway, een interactieve snelweg,
Hij is geen kunstenaar maar een
veredelde vormgever, suggereert
Van Doordum. En Manders heeft
ooit gezegd dat een kunstenaar
moet oppassen geen veredelde
vormgever te worden: ‘Maak je
werk voor niemand anders dan je
zelf’

Van Doordum schrijft dat hij hou-
vast heeft aan het beeld van Man-
ders. Hij hoopt dat het veel andere
jonge kunstenaars inspireert, .20~
dat wij alle twijfels in deze moeilij-
ke tijd naast ons neer kunnen leg-
gen en ons vrij kunnen storten op
het maken van ﬁmaidoo:,_ugm-

Tot slot ee
van Ro Oetelaar, die iro-
nisch schr romanti

tijd gekregen van oma, want

cent van Gogh werd ook onderhou-
den door zijn familie’. Ze besluit ze
op kleur te sorteren. Ik bekijk het
stilleven en denk aan Vincent van
Gogh. Hij zou de inhoud allang
hebben opgegeten.”

Ook de vormgeving van het boek is
bijzonder. De jonge ontwerpster
Iris Cuppen heeft het zo laten in-
binden dat je elke brief met een
mes of een brievenopener moet los-
snijden, alsof hij in een envelop zit
En als je het stofomslag eraf haalt,
lees je een tekst van Vincent van

Gogh. Waarover? Wankeimoedig-
heid!

Het boek, uitgegeven door Pels &
Kemper, kost 17,50 euro en is bij




